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Patat

Sem en Sofie zitten aan de tafel.

‘Heb jij ook zo'n honger?’ vraagt Sofie.

Sem knikt.

Natuurlijk heeft hij honger.
Vandaag is het woensdag.

Mama is aan het sporten.

En dus moet papa koken.

Maar dat is niet erg.

Helemaal niet erg zelfs.

Want papa maakt altijd iets lekkers.
Wat zouden ze vandaag eten?

Uit de keuken komt een bekende geur.

Sem snuift.

‘Patat!’ roept hij.
‘Zeker weten!’
‘Lekker!’ roept Sofie.

Opeens gaat de deurbel.

Sem en Sofie kijken elkaar aan.
Sem voelt zijn maag draaien.
Is dat soms Tante Patatje?
Tante Patatje is een nare tante.
Ze zeurt altijd over alles.

En ze verpest altijd alles.

Er wordt nog een keer gebeld.
Lang en hard.

Nu weten ze het zeker.

‘Tante Patatje,’ zegt Sofie zuchtend.
‘Verstoppen!’ zegt Sem snel.

Sem en Sofie duiken onder de eettafel.

Ze hopen dat papa de bel niet heeft gehoord.
‘Stil zijn,” sist Sem.

Misschien gaat Tante Patatje vanzelf wel weg.
Sem en Sofie houden hun adem in.

En ze wachten af.

Zal het lukken?




